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Bartın Evliyaları 


Bartın ve çevresi M.Ö. 390 yıllarında Hazar hükümdarı Sahip Han komutasındaki Peçenek ve Kumanlarm, M.S. 798 yıllarında Abdülmelik komutasındaki Arapların, 800 yıllarında Selçukluların ve 865 yılında da Rusların yoğun akınlarına uğrar 1 . 
Kutalmışoğlu Süleyman Bey’in komutanlarından Emir Karatigin 
1084 yılında Sinop, Çankırı, Kastamonu ve Zonguldak’ı alarak 
yörede Bartın, Ulus, Eflani, Safranbolu ve Devrek’i de kapsayan bir Türk Emirliği kurar. Türklerin eline geçtikten sonra önem kazanmaya başlayan Bartın’ın yerinde Ortaçağ’da Parthenia adı verilen bir şehrin varlığından söz edilmektedir 2 . Bu küçük şehir, 16 
km yakınındaki tarihi merkez olan Amasra’nın uzun süre gölgesinde kalmış ve günümüzde Bartın’ın üzerinde bulunduğu topraklar da bu önemli şehirle birlikte elden ele geçmiştir. Ancak, 
1086 yılında Süleyman Bey’in ölümü ve 1096 yılında başlayan 
l.Haçlı Seferleri, Kuzeybatı Anadolu’ya yerleşen Türkler açısın¬ dan ciddi sıkıntılar yaratmış, Haçlı müttefiklerle Bizans arasında yapılan anlaşma sonrasında başta Amasra, Sinop ve Ereğli olmak üzere İstanbul’dan Samsun’a kadar bütün Karadeniz sahili yeniden Bizans’ın hakimiyetine girmiştir. Bartın ve çevresi ise Bizans’tan sonra XI. yüzyıl sonlarında Anadolu Selçuklularının eline geçer. 200 yıllık Selçuklu egemenliğinden sonra 1326’da Kastamonu yöresine hakim olan Candaroğulları Beyliği ve 1392’den itibaren de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil olur. 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı sonunda bir ara İsfendiyaroğlu Beyliği’nin eline geçen kent 1461 yılında tekrar OsmanlI Devleti egemenliğine girer. 


1 https://w3.bartin.edu.tr/ 

2 Bartın. Metin Tuncel. TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 5 
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Fatih Sultan Mehmed’in, Amasra’yı Cenevizlilerden almak üzere Mahmud Paşa idaresindeki deniz kuvvetlerini buraya gönderirken kendisinin de karadan hareket ederek ordugahını Bartın’da kurması, Bartın’ın Amasra’dan önce Türk topraklarına katıldığını gösterir. Bu döneme kadar Amasra’ya göre daha geri planda kalan Bartın’ın bundan sonra gelişip öne geçtiği görülür. 
Osmanlı idari teşkilatında Anadolu eyaletinin Bolu Sancağı içinde yer alan Bartın önceleri çevre halkının alışveriş yaptığı bir pazar yeri olarak gelişmiştir. 

XVII. yüzyılda yöreden geçen Evliya Çelebi, Bartın’da ve Bartın çayı ağzında kalyonlar yapıldığını ve buradan gemilerle İstanbul’a ve başka yerlere başta kereste olmak üzere bazı ticari eşyaların gönderildiğini yazar 3 . 1737’de Atlas adlı bir eser kaleme alan Uluslu İbrahim Hamdi, eserinde bu şehirde gemi yapımıyla ilgili zenaat kollarından, ip, halat ve makara imalinden söz etmektedir. İbrahim Hamdi, Bartın’da Ulus Müftüsü İbrahim Efendi’nin yaptırdığı bir handan ve Bosna Valisi İbrahim Paşa’mn eseri olan cami ve saat kulesinden de söz eder 4 . 


3 Evliya Çelebi. Seyahatname. Cilt II/I 

4 İbrahim Hamdi Efendi, babası Seyyid Bayram Çelebi tımarlı sipahi 
oldıığıı için çok zaman Rumeli memleketlerinde bulunmuştur. Kendisi çocukluk çağı eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra, babası ile birlikte II. Mustafa’nın (1695-1703) Balkan seferlerinde bulunmuş; önce Yanova şehrine, burasının elden çıkmasından (1696) sonra Temeşvar’a yerleşmişlerdir. İbrahim Efendi bu şehirde 20 yıl ikamet etmiştir. Günümüzde Romanya sınırları içerisinde yer alan Temeşvar’da sürdürdüğü eğitimi sırasında Şeyh Selim Dede (ö. 1713), Hacı Eyüp Efendi, ve Piri Ahmed Efendi’den ders almıştır. İbrahim Hamdi Efendi 1696 senesinden itibaren 20 yıl ikamet ettiği Temeşvar Eyaleti'nde eğitimini tamamlayıp, askeri hizmetler üstlenmiş; önce cebeci neferi olmuş aynı zamanda arkadaşı Nişovalı Zaim ile birlikte Avusturya’dan İslam ülkelerine cıva madeni ihracatı yaparak, serbest 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XVII. yüzyıl sonlarında Bartın’ın bağlı olduğu Bolu sancağı lağvedilmiş ve Bartın voyvodalıkla idare edilmeye başlanmıştır. Bu durum 1811 yılında Bolu mutasarrıflığının yeniden kurulmasına kadar devam eder. 1703 tarihli Bahriye Defterlerinde gemi inşası emredilen yerler arasında Bartın’ın da adı geçer. Korvet adı verilen üç direkli ve güvertesinde yirmi ile otuz top bulunan savaş gemileri Bartın’da yapılmaktadır. İlk korvet 
1827 yılında denize indirilerek İstanbul’a, Tersane-i amire’ye 
uğurlanır. Bartın’da gemi inşa edildiği gibi donanma teçhizatında kullanılan kendir bezi de buradan başka yerlere gönderilmektedir. 1836’da Bartın’ı ziyaret eden Ainsworth, Bartın’da birkaç gemi yapım yeri bulunduğunu, bu tezgahlarda 100 ton ve daha fazla kapasiteli tekneler yapılabildiğini belirtir 5 . Aynı müellif, o 


ticaret faaliyetlerinde bulunmuştur. Hocalarından Şeyh Selim Dede yaşadığı dönemin padişahları tarafından da tanınan ve sözüne itibar edilen bir şahsiyettir. İbrahim Hamdi Efendi de onun çevresinden bir hanımla evlenmiştir. İbrahim Hamdi Efendi Temeşvar’ın elden çıkmasından (1716) sonra, önce Tırnova’ya gitmişse de daha sonra biıgiin Ukrayna sınırları içinde yer alan Hotin’e yerleşmiştir. Hotin Muhafızı (Valisi) Abdi Paşa’nın sır kâtipliği yanında Cebehane Katibi ve arkasından Hotin Defterdarı Katibi olmuştur. 1721 senesinde Hotin Kalesi tamirat işlerini yapan ekibin içinde aktif olarak görevler de almıştır. İbrahim Hamdi Efendi Lehistan’da yaşayan Lipka Tatarlaıı'nın lisanını öğrenmiş; Hotin Muhafızı Abdi Paşa(ö. 1722)onlarla olan diplomotik ilişkileri ve yazışmaları İbrahim Efendi Efendi aracılığı ile gerçekleştirmiştir. 

5 Wiliam Francis Ainsvvorth (1807-1896), Bıitanyalı doktor, yerbilimci, 
coğrafyacı ve gezgin. “ The town of Bartan, which is the arıcierıt Claudianopolis, also called Bthynium, has 650 houses, out of which there are eight houses of Christiarıs, who have no church.” Travels and Researches in Asia Minör, Mesopotamia, Chaldea and Armenia, 
Londra 1842 
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tarihte şehirde 650 ev ve beş cami bulunduğunu ve şehir içi yollarının başka Türk şehirlerinde görüldüğünden farklı olarak kalkerden parkelerle döşenmiş olduğunu yazar. BartınXVIII. yüzyıl ortalarından itibaren XIX. yüzyıl ortalarına kadar önemli bir nüfus artışına sahne olmuş ve buna paralel olarak mahalleleri de genişlemiştir. Nitekim 1831 nüfiıs sayınımda 7135 erkek nüfus tespit edilmiştir. Dolayısıyla Bartın’ın genel nüfusunun 15.000 
kişi kadar olduğu söylenebilir. Yine bu dönemde Bartın’da Koca Müftü Mescidi, Gazanfer Camii, Halil Efendi Mescidi ve İbrahim Paşa’nm eseri olan Orta Cami gibi ibadethaneler açılmıştır. 
1867 yılında Bartın’ın kaza merkezi haline getirilişi ve 1876’da 
da şehirde belediye teşkilatının kuruluşu gelişmesini daha da hızlandırmıştır 6 . Bu gelişme ve nüfus artışı sonucunda İstanbul ile düzenli vapur seferleri de başlamıştır. 18 82’de yöreye gelen Gustav Hirschfeld, Amasra’nın içine kapalı sessiz bir kasaba durumuna karşılık Bartın’ın o sıralardaki faal durumuna dikkati çeker 7 . 1888’de Bartın’ı ziyaret eden Alman gazeteci B. Schwarz ise şehrin nüfusunu 20.000 olarak tahmin eder. Her tarafta zenginliğin göze çarptığı, geniş caddeli ve villa tipinde evlerin bulunduğu mamur Bartın’a hayranlığını dile getirir. 1894’te Bartın’dan bahseden Vital Cuinet, şehrin nüfusunu 373’ü gayri müslim olmak üzere 8677 olarak vermektedir 8 . Yine aynı müellif 


6 Ramazan ARSLAN. XIX. Asırda Bartın Kazasının Sosyal Ve İktisâdi 
Yapısı. Bartın Üniversitesi Yayınları. 2019 

7 Gustav Hirschfeld (1847-1895 ), bir Alman klasik arkeologdur. 

8 Vital Cuinet, La Tuıquie d'Asie. Cilt I. 
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Bartın kazasında dört medreseden bahseder 9 . Şehrin XIX. yüzyıldaki bu hızlı kalkınmasına bir dereceye kadar engel olan yangın (1874 ve 1898) ve sel (1879) felaketleri vardır. İki önemli yangında Orta Cami ve Hacı Mehmed Camii ile birçok dükkan yanmış, Çarşıiçi ve Kırtepe mahalleleri büyük ölçüde hasar görmüştür. 1879 yılındaki sel felaketinde de ırmağa yakın bulunan ahşap Kemerköprü Mescidi yıkılmış ve civardaki evler su altında kalmıştır. 

Ayrıca, 1895 yılında Bartın nehrinin denizden gelen kumlarla kapanması buradaki ticari hayata büyük darbe vurur 10 . 

Bu yüzyılın başlarında da Kastamonu vilayetinin Bolu sancağına bağlı bir kazanın merkezi olan Bartın 1920 yılında Zonguldak mutasarrıflığına bağlanmış, Zonguldak’m 1924’te il haline getirilmesiyle de bu ile bağlı bir ilçenin merkezi olmuştur. 

Bartın Gazetesi’ne yansıyan sosyal yardım kuruluşları¬ nın başında Hilali Ahmer Cemiyeti, Türk Ocağı, Tayyare Cemiyeti ve Bartın’a özgü bir cemiyet olan Birleşme Yurdu ile Fukara Perver Cemiyeti gelmektedir 11 . 1924 yılında Erzurum depremi 


9 Çetintaş tezinde ele aldığı dönemdeki şeriyye sicillerinde Ziyaiyye ve 
Köprübaşı medreselerinden söz eder. Bartın Kazası'nın Sancakdar Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Efendi’nin oğlu Bartın Müftüsü Hacı Mehmed Rifat Efendi aynı zamanda Ziyaiye Medresesi müderrisidir. 
Hatice Çetintaş.808/1757 Numaralı Bartın Şer‘İyye Sicili Defterinin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Karabük 
Üni. 2019 

10 Emrah Çetin-Özgiir Tilbe. XX. Yüzyılın Başlarında Bartın Nehrinin 
Islahı ve Ulaşıma Açılması İçin Yürütülen Çalışmalar 

11 Ramazan Şener Yılmaz. Bartın Gazetesi’ne Göre Bartın’da Sosyo- 
Ekonomik Ve Kültürel Hayat (1924-1925). Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. 2018 
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ardından Bartınlıların büyük bir yardımseverlik göstergesi olarak büyük miktarda yardım, Erzurum depremzedelerine gönderilmiştir. İncelediğimiz dönemde basma yansıyan bir başka önemli mesele Bartın’a gereğinden çok ve mesleki olarak şehre uygun olmayan muhacirin gönderilmesidir 

1937’de yapımına başlanılan Ankara-Zonguldak demiryolunun yapılması Bartın’ın sahip olduğu önemli ulaşım fonksiyonunun Zonguldak’a geçmesine neden olur 12 . 1967’de modern bir limana kavuşması şehirdeki ticarî hayata canlılık kazandırır. 
Ticaret ve sanayi alanlarındaki gelişmeleri sonucunda büyüyen şehir, 28 Ağustos 1991 tarihinde yeni kurulan bir ilin merkezi olmuştur. 

Bartın’da günümüze gelebilen tarihi eserler, Amasra’daki Roma dönemi tiyatrosunun cavea ve skenesi yıkılmış, giriş kapısına ait kalıntılar, Roma dönemine ait nekropol, bouleuterion’un duvar kalıntıları, akropol surlarına ait bazı duvar parçaları, Roma dönemine ait yer altı galerileri, Roma dönemi çarşısından bölümler, Roma dönemine ait rıhtım ve dalgakıran, Büyüktepe’deki inziva mağarası, Tavşan Adası’nda Bizans dönemine ait kilise kalıntıları, Tekkeönü Köyü’ndeki kaleye ait kalıntılar, Bizans dönemine ait Amasra Kalesi, Merkez ilçe sınırları içindeki Güzelcehisar, Şarköy ve Fırınlı Köylerinde, Ceneviz Kalesi kalıntıları; Osmanlı döneminden kalma Fatih Camisi, İçkale Mescidi, Halil Bey Camisi (Yukarı Cami-1872), İbrahimpaşa Camisi (Orta Cami), Şadırvan Camisi (Aşağı Cami. 1903- 1905), Şimşirli Baba Camisi, FIz. Peygamber’in sancaktarı Ebu Derda Hazretlerine ait olduğuna inanılan Ebu Derda Türbesi, 


12 Ramazan ARSLAN. XIX. Asırda Bartın Kazasının Sosyal Ve İktisâdi 
Yapısı. Bartın Üniversitesi Yayınları. 2019 



Aya Nikola Kilisesi (1319), Amasra Küçüktepe Martryumıı bulunmaktadır. 

Ayrıca Taşhan (1832-1835), Dervişoğlu Ham (1897), Osmanlı hamam kalıntıları, Şehir Hamamı (1747), Kemer Köprü (1872), Orduyeri (Kışla) Köprüsü (1887), Bizans döneminden kalma Kemere Köprü, Roma dönemine ait Kemerdere Köprüsü ve Osmanlı sivil mimarisine ait ev ve konak örnekleri bulunmaktadır. 

Taşhan 1832-1835 yılları arasında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır 13 . 24,25 x 23,70 m.’lik alanı kaplamakta olup, iki katlı, dikdörtgen planlı ve açık avluludur 14 . 18 odası, 16 tonozlu bölmesi vardır. Taş Han’da önceleri Rumların işyerleri olduğu, Rumların Bartın’dan ayrılmalarından sonra hapishane olarak kullanıldığı, daha sonra Askerlik Şubesi olan Taş Han, askeri birliğin bulunduğu yıllarda da Alayın Levazım Komutanlığı olduğu, zaman zaman toplu sünnetler ve iş yerleri olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kent merkezinde Hükümet Caddesi’nde bulunan han, şahıs mülkiyetinde olup günümüzde ticari amaçla kullanılmaktadır. 

Dervişoğlu Ham 1897 yılında Dervişoğlu Ali ve Osman Kardeşler tarafından yaptırılmıştır 15 . Dikdörtgene yakın planlı, iki katlı ve revaklıdır. Birinci katta 7, ikinci katta 9 odası vardır. 
Yapı malzemeleri taş ve tuğla olup, sonradan restore edilmiştir. 
Karakaş Caddesi’nde bulunan han, şahıs mülkiyetinde olup ticari amaçla kullanılmaktadır. 


13 Envanter, 2011 

14 Pelin Gül. Bartın İli Taş Han Restorasyonu Ve Yeniden İşlevlendirme 
Önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üni. Ankara. 2013 

Pelin GÜL 

15 Envanter, 2011 
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Şehir Hamamı Bartın Voyvodası Çalıkoğlu tarafından 
1747 yılında yaptırılmıştır. Yapının duvarları harçlı moloz taş, 
iki katlı soyunma yeri ise ahşaptır. Bir büyük, üç küçük kubbeli olup, ortasında küçük bir şadırvanı vardır. Ana mekan camekanlı Soyunmalık, Sıcaklık ve Külhan'dır. 

Somaklıoğlu Hamamı 1883 yılında Somaklıoğlu Hacı Mustafa Bey tarafından yaptırılmıştır. Günümüze kalıntıları ulaşabilmiştir. 

Kemerköprü Bartın’da yapılan ilk taş köprüdür. Kemerköprü Mahallesinde Kocanaz İrmağı üzerinde olup Padişah 1. 
Abdülhamid zamanında Çalıkoğlu İbrahim Ağa tarafından yaptırılmıştır. Yapı, Kemerköprü Caddesi ile Bülent Ecevit Bulvarını birbirine bağlamaktadır. Mermerden yapılmış iki kitabesi mevcuttur. 1957 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce üstüne beton dökülmüştür. Boyu 42 metre, genişliği ise 8,5 metredir. 

Endüstri Meslek Lisesi’nin ilk binası, Bartın da yapılan ilk hastane binasıdır 16 . 1896 yılında Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından Firengi Hastanesi olarak inşa ettirilmiştir. Sonraki ismi ile Memleket Hastanesi olmuştur. Bu hastane Bartın ve çevresinin ilk hastanesidir. Burası 1953 yılma kadar hastane olarak kullanılmıştır. 1954 yılında ise burada marangozluk ve demircilik kursu açılmıştır, hastane binası 1967 yılında bir restorasyon geçirerek Bartın Sanat Entütüsü olarak faliyete geçmiştir. 

1319 yılında Bartın’ daki Rum C emaati tarafından Bartın 
merkezinde yaptırılan ve 1936 yılından itibaren bir süre elektrik santralı olarak kullanılan Aya Nikolas Kilisesi, 1955 yılında restore edilmiş olup, kültür evi olarak hizmete açılmıştır. 


16 http://www.bartinhalkgazetesi.com.tr/mobil/yazi/246/tarih-kokan- 
bina-yikilmamali.html - Çetin Asma 
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Hcılilbey Camii (Yukarı Cami) Bartın şehir merkezindedir. 1872 yılında eşraftan Halil Bey tarafından 
yaptırılmıştır 17 . Kubbesiz, dikdörtgen planlı, iki sıralı 45 
pencere ile aydınlanan kagir bir yapıdır. Salon boyutları 12x13 m’dir. 

İbrahimpaşa Camii (Orta Cami) Bartın çarşısmdadır. 
Bosna Valisi İbrahim Paşa (v. 1708) tarafından yaptırılmıştır 18 . 
1864 ve 1897 yıllarında iki yangın geçirdiği, 1898 yılında 
yeniden yaptırılarak 1901 yılında ibadete açıldığı bilinmektedir. 
1968 yılında deprem sonrası tamir görmüştür. 12'si büyük 
kubbenin etrafında olmak üzere 32 pencerelidir. Pencere aralarındaki boşluklara sütun resimleri ve çiçek kompozisyonları ile çeşitli figürler, süslemeler yapılmıştır 19 . Kare planlı, tek kubbeli ve tek minarelidir. Ana malzemesi köşelerde blok kesme taş, diğer kısımları ise moloz taştır. Altında 11 adet dükkan bulunmaktadır. 

Şadırvan Camisi (Aşağı Cami)’nin 1903-1905 yıllarında halktan toplanan paralarla yaptırıldığı söylenmektedir. Minaresi¬ nin ise 1913 yılında yapıldığı şerefedeki kitabeden anlaşılmaktadır. Dikdörtgen planlı olup, duvarları köşelerde kesme taş, diğer kısımları tuğla ve moloz taştan harçla yapılmıştır. Kırk pencere ile aydınlanan ferah iç mekanlara sahiptir. Altında dükkanlar bulunmaktadır. Minaresi, kuzeybatı köşesinde kesme taştan çok köşeli olarak yapılmıştır. Caminin dış avlusunda içinde çeşmesi bulunan şadırvan yer almaktadır. Camii ismini bu şadırvandan 


17 https://bartin.ktb.gov.tr/ 

18 Yenal makalesinde, Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi’nin 1737 tarihli 
Atlas adlı eserinde, Bosna valisi İbrahim Paşa’nın şehirde bir cami ve bir saat kulesi yaptırmış olduğundan söz eder. 

19 Ziimra Aıslan. Bartın’ın Tarihi. Yakın Doğu Üniversitesi. 2001 

9 



almıştır. Şadırvan, 1912 yılında Bartın eşrafından Karakaşoğlu Hacı Arif Kaptan tarafından yaptırılmıştır 20 . Yuvarlak sekiz mermer sütun tarafından taşman, 5,5 metre çapında bir kubbesi bulunmaktadır. Her bir sütunun yüksekliği 2,47 metredir. Abdest almak için kullanılan su 12 köşeli, 1,25 metre derinliğindeki mermer havuzdan gelmektedir. 1949 yılında kentin kaliteli içme suyu olan Kavşak Suyunun bu anıt çeşmeden akıtılması, şadırvanı Kavşak Suyu tesislerinin sembolü yapmıştır. 

Arap Camii Bartın Merkezde Kırtepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesindedir 21 . Cezayir’de görevli müşir Yahya bin Mustafa tarafından 1824’te yaptırılır 22 . Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Tek katlı ve tek minareli cami, oldukça eğimli bir arazi üzerindedir. Müştemilatı şadırvan ve depodur. 
Şadırvanın yeri önceden kapalı bir depo halinde iken zamanın Belediye Başkanı Kemal Samancıoğlu'nun Vakıflar Genel Müdürlüğümden izin alması ile kapalı depo bozulmuş ve Cami için bir şadırvan haline getirilmiştir 23 . 

Kemer Köprii Camii, şehir merkezinde Kemer Köprü Mahallesi, Kemer Köprü Caddesindedir 24 . Kitabesi olmayan yapı, 1893 yılında inşa edilmiştir. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Oldukça eğimli bir arazi üzerinde bulunan cami iki katlıdır. Cami yerleşkesinde üç adet dükkan, şadırvan ve imam odasından oluşan müştemilat yapıları bulunur. 


20 Hacı Arif Kaptan Kurtuluş Savaşı yıllarında askeri birliğin erzak 
ihtiyacını temin eder. 1924 yılında Bartın’da vefat eder. 

21 

Ayla Baba. Bartın Ve Çevresindeki Osmanlı Devri Cami Mimarisi. 
Yüksek Lisans Tezi. Dokıız Eylül Üniversitesi. İzmir. 2019. 

22 Erkan Aşçıoğlıı. Bartın Kr onolojisi 

23 Ziimra Arslan. Bartın’ın Tarihi. Yakın Doğıı Üniversitesi. 2001 

24 Baba, agt 
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Hacı Mehmet Camii il merkezinde Kırtepe Mahallesi, Hacı Mehmet Sokak’tadır. 25 1898 yılında yandığı ve 1902 yılında torunu Molla Hüseyinoğhı Mustafa Efendi tarafmdan kargir olarak yeniden yapıldığı mevcut kitabesinden anlaşılmaktadır 26 . Eğimli bir arazi üzerine kurulan yapı, tek katlı olup, harim, çift şerefeli bir adet minare ve müştemilattan oluşur. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir. Camiye ait bir adet inşa kitabesi mevcuttur. Bartın’ın en eski merkezi camilerinden olan Hacı Mehmet Camii, geçirdiği onaranlara rağmen çağının özelliklerini iyi bir şekilde yansıtmaktadır. 

Bartm'm en eski camisi kabul edilen Orduyeri Camii' nin 
1805 yılında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kitabesi yoktur 27 . 

Bartın’ın eski belediye başkanlarmdan Kemal Samancıoğlu (1897-1985)’nun doğup yaşadığı tarihi ahşap ev, günümüzde Etnografya Müzesi olarak hizmet vermektedir. Burada Kemal Samancıoğlu’nun eşyalarının yanı sıra Bartmlı ailelerin bağışladığı yaklaşık 700 etnografık eser bulunmaktadır 28 . 

Kanlı Türbe Aladağ’m tepesinde yer alır 29 . Mezarların bulunduğu anlatılan alanda türbe adının kesilen ağaçtan akan kanla ilgili olduğu rivayet edilir. Vaktiyle kadınların dilek tuttukları, insanların yağmur duası için toplu olarak namaz kılıp 


25 Baba, agt 

26 Envanter, 2011 

27 Arslan, agt 

28 Bartın’da, 1876’dan 1973’e kadar olan dönemlerde 24 yıl gibi en 
uzun süre görev yapan Belediye Başkam Kemal Samancıoğlu (1897- 1985) olmuştur. Ziıaatçi, Belediye Başkam, Halkevi Başkam olan Samancıoğlu 1942 yılında yayınladığı “İktisat ve Ticaret Bakımından Bartın” ile 1954 yılında yayınlanan “Bartın Belediyesi ve Tarihçesi” isimli iki eser sahibidir. 

29 Erdem Tabakoğlu. Kanlı Türbe 
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dua ettikleri nakledilir. Mezarların bir savaş sonunda ölen askerlere ait olduklarına inanılır. 

Tekke Baba türbesi merkez ilçeye bağlı Akçamescit köyünde yer almaktadır 30 . Burada kimin yattığı bilinmemektedir. 
Ancak eski zamanlarda türbenin birçok ziyaretçisi olduğu, türbe etrafında kurban ve adakların kesildiği rivayet edilmektedir. Türbenin çevresinde üzerinde eski yazılar olan mezar taşları bulunmaktadır. Köyün adı ise, köyde bulunan 1794 tarihli, beyaz boyalı camiden gelmektedir. Bu cami etrafında çok eski tarihlere sahip mezar taşları bulunmaktadır. Cami önemli gün ve gecelerde ibadete açıktır. Köy halkı tarafından bu mezarlıkta devlet ricalinden önemli kişilerin yattığı söylenmektedir. 

Babataş Türbesi şehir merkezine yaklaşık 8 km mesafede Gaffar Mahallesinde yer almaktadır 31 . Köyün Pinyanlar mevkiinde bulunan türbe, genellikle yağmur dualarının yapıldığı bir yer olması sebebi ile önem taşır. Köy halkına göre burada bir veli zatın yattığı düşünülmektedir. En kurak zamanlarda bile türbenin olduğu düşünülen yerdeki çamurun kurumadığına ve buradaki çamurun baş ağrılarına iyi geldiğine inanılır. 

Bakrcıçboz köyü, mahalle sakinleri tarafından Bozköy olarak ifade edilir 32 . Bozköy kendi içinde köy halkı tarafından Aşağa köy, Yukar köy, Gabaalma, Eğriyol, Bodura isimlerle beşe ayrılır. Köy il merkezine 23 km mesafededir. Bodura Türbesi yağmur duası, çocuk sahibi olmak, Elıdrellez ve özel günlerde ziyaret, kurban kesmek ve çeşitli dileklerde bulunmak 


30 https:// ww w. webgundemi. com/ 

31 İbrahim Gümüş. Bartın Türbe ve Ritüelleıi. Bartın Bld. Yayınları. 
2019 

32 https://bakracboz.weebly.com/ 
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maksadıyla ziyaret edilir 33 . 

Bozköy'âekı Türbebaşı ismiyle anılan ziyaret yeri ise, çocuk sahibi olmak, hastalıkların iyileşmesi, nasip ve kısmet açtırmak ve çeşitli dileklerde bulunmak maksadıyla ziyaret edilir. 

Vaktiyle çıplak ve engebeli bir arazi içerisinde bulunan Ebû’d-Derda Türbesinin bugün çevresi tamamen yerleşim alanı haline gelmiştir 34 . Türbe ve haziresi Esentepe Mahallesi Türbeyolu Caddesinde olup burası Ebû’d-Derda Camii olarak adlandırılmaktadır. Ebû’d-Derda Türbesi Bartın’ın kuzey batı yönündedir. Burası Bartın’ın çok eski mezarlıklarından biri olan Halatçıyaması Mezarlığına bitişik Asri Mezarkğı’nm ilerisindedir. Takriben 1800 yıllarında yanmış ve bugün sadece bir lahit kalmıştır. Lahit taştan yapılmış olup, lahdin orta kısmı açık ve içi toprak doludur. Üst kısmı beşikörtüsü şeklindedir. 
Lahdin iç kısmı blok taşlarla çevrili olup, tamamen sıvanmış durumdadır. Eni 1.40, boyu 3.40 metredir. Baş taraftaki şahide mermerdendir. Ayakucundaki ise betondan yapılmış olup yakın zaman önce ilave olunmuştur. Başucundaki şahidenin ön yüzündeki kitabede, “Bu makamı kıl ziyaret” kelimeleriyle başlayıp, “Dahilek el medet ya Ebu Derda” sözleriyle bitmektedir. 
Bu kitabenin tamamı daha önce okunmuş ve kısmen aslına uygun olarak ayakucundaki şahideye yeni harflerle tekrar yazılmıştır. 
Kitabede, “Sen de kıl bu makamı ziyaret Dilden beladan def olasın. Sorma bağla kalbini derhal Emelini buradan bulasın. 
Ziyareti tereddüt eyleme asla Ki ruhun gıda bula. Burada bu bir sahabedir. İman et ki kalbin temiz ola. Derdine derman, yarana merhem Bulmak isteyen bu dünyada Düşünme, itimatla feda eyle Kalbini hemen burada Dahilek el meded ya Ebu Derda”, ifadeleri 


33 Gümüş, agk 

34 https://mebis.bartin.bel.tr/ 
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yer almaktadır. 

Hicretin 50. Yılında İslam Ordusu Yezid b. Muaviye komutasında İstanbul’un kuşatmasına giderken aralarında Eba Eyyüp-ül El Ansar ve Ebû’d-Derda da bulunmaktadır. Şifai bilgilere göre İslam Ordusu İstanbul kuşatmasına giderken günümüzdeki Ebû’d-Derda (ra.) Türbesinin olduğu yerde bir müddet dinlenir. Sonra İstanbul’a doğru ordu yoluna devam eder. 
Buna izafen Ebıı’d-Derda (r.a.) burada konakladığı için adına buraya makam yapılmıştır. Yapıldığı tarih ise tam olarak bilinmemektedir. 

Dımaşk kadılığı ve Kur’an muallimliği yapan sahabi Ebü’d-Derda’nm Bedir Gazvesi sırasında ve ensardan en son kişi olarak Müslüman olduğu rivayet edilmektedir 35 . Ebii’d-Derda önceleri ticaretle meşgul olduğunu, İslamiyet’i kabul ettikten sonra ticaretle ibadeti bir arada yürütemeyeceğini anlayınca ibadeti seçtiğini anlatır. Hz. Peygamber hayatta iken Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek tamamını ona okumuştur. Hz. Ebû Bekir’in hilafetinin son zamanlarında başlayan Yermük Savaşı’nda ordu kadısı (kadı’1 cünd) olarak bulunur ve bu görev İslam tarihinde ilk defa onunla başlar. Ebü’d-Derda’nm aralarında bulunduğu üç kişilik muallimler heyeti önce Humus’a gidip orada bir süre görev yapar. Daha sonra Dımaşk’a geçen Ebü’d-Derda, Muaviye’nin Suriye valiliği sırasında Hz. Ömer’in emliyle Dımaşk kadılığına tayin edilir ve Dımaşk’m ilk kadısı olur. 
Ebü’d-Derda 652 yılında, Dımaşk’ta vefat eder ve Babüssagîr Kabristanı’na defnedilir. Ebü’d-Derda’nm diğer bazı sahabiler gibi İstanbul’da Eyüp’te ve Üsküdar’da iki makam-kabri bulunmaktadır. 


35 Ebü'd-Derda. Abdullah Aydınlı. TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt X 
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Yanaz köyü il merkezine 15 km mesafede olup yakınlarında eski medeniyetlere ait birkaç kalıntı bulunmaktadır. 
Ancak bunlar hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. 
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber yaşlıların anlattığına göre Bizans döneminde burada kalan BizanslIlarla Türkler iç içe yaşamak zorunda kalırlar ve aralarında sürekli kavga etmektedirler. Bu nedenle buradan bir gün tamamı Avrupa ülkelerine göç ederken burada yaşayan Türkler bunları ‘harmanyanı yokuşu’ denen yere kadar uğurlarlar. Bu yakın ilgiyi gören Bizanslılar geri dönerek, “bunlar ne kadar Yavuz Türklermiş”, derler. Bu Yavuz kelimesi zamanla Yanaz ismine dönüşerek günümüzdeki köyün ismini alır. 
Köyün hudutları içerisinde doğu bölgesinde köyden yaklaşık 500 
metre uzakta Batı Karadeniz’in Küre Dağlarının başlangıcı olan Değirmen Deresi bölgesinde 1010-1092 yılları arasında yaşamış olduğu kabul edilen Şeyh Yahya Hazretlerinin türbesi bulunmaktadır. An latılır ki, Şeyh Yahya Efendi 11. yüzyıl ortalarında Paflagonia bölgesinde kurulan ve Bizans Hanedanlarından biri olan Komnenos Krallığı döneminde Trabzon'da doğmuş olup babası Kadı Rüstem Efendi, annesi Aişe, eşi de Şevde Hatundur. Latin kökenlidirler. Şeyh Yahya Efendi Şevde Hatun ile evlendikten 2 ay sonra ailesi Komnenos ordusu tarafından katledilir. Hiç yakını kalmayan Şeyh Efendi Trabzon’dan batıya göç etmek zorunda kalır. Göç esnasında Küre Dağlarını aşarak günümüzdeki köyün Değirmen Deresi bölgesine geldiğinde derenin kenarmda konaklamaya karar verir ve burada vefatına kadar (1092) yaşar. Bu zatm vefatının ardından bu bölgede yaşayan halk bu güne kadar yağmur duası için bu türbeyi ziyaret etmektedirler. 

Geriş köyü il merkezine 17 km uzaklıktadır. Köy Yukarı, 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Aşağı, "Molla Bekir" ve "Cami Yanı" (Orta) olmak üzere üç mahalleden oluşmaktadır. Geriş Türbesi yağmur duası, çocuk sahibi olmak, hastalıkların iyileşmesi, çeşitli dileklerde bulunmak ve kurban kesmek maksadıyla ziyaret edilir. Köyde güreş festivali düzenlenir 36 . 

Kutlubeytabaklar köyünün Kocabeyoğlu 

Mahallesindeki türbe yağmur duası, çocuk sahibi olmak, hastalıkların iyileşmesi, Hıdrellez ve diğer özel günlerde, büyüden kurtulmak ve çeşitli dileklerde bulunmak üzere ziyaret edilir. 

İl merkezine 27 km mesafedeki Arıt köyü Menteşpiri Mahallesindeki Menteşpiri Baba türbesi yağmur duası, hastalıkların iyileşmesi, Hıdrellez ve diğer özel günlerde ziyaret ve çeşitli dileklerde bulunmak maksadıyla ziyaret edilir. 

İlçe merkezine 27 km mesafede bulunan Şirin köy' de Uyuşuk adıyla anılan bir türbe bulunmaktadır 37 . Burası çeşitli rahatsızlıklar ve dileklerle kurban kesmek üzere ziyaret edilir. 

İl merkezine 37 km mesafede bulunan Turanlar köyündeki türbe yağmur duası, çocuk sahibi olmak, hastalıkların iyileşmesi, Hıdrellez ve diğer önemli günlerde ziyaret ve çeşitli dileklerde bulunmak maksadıyla ziyaret edilir. 

İl merkezine 28 km mesafede bulunan Yukanşeyhler köyündeki Şıhlar Türbesi yağmur duası, Hıdrellez ve diğer özel günlerde ziyaret ve çeşitli dileklerde bulunmak amacıyla ziyaret edilir. 

Akçcımescid adı, köyde bulunan 1794 tarihli beyaz boyalı camiden gelmektedir. Cami ibadete açık olup köy 


36 Şerife Seher EROL. Bartın’da Özel Günler; Bayram, Tören Ve Kutlamalar 

37 Gümüş, agk 
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mezarlığında bulunmaktadır. 

İl merkezine 36 km mesafede yer alan Aydınlar köyünde taıihi bir cami ve bir türbe, il merkezine 11 km mesafede İpekyolu üzerinde bulunan Çukurbiik köyünde bir türbe, il merkezine 27 km mesafede yer alan Darıören köyünde bir türbe ve il merkezine 18 km mesafede bulunan Gerıçali köyünde bir türbe bulunmaktadır. 
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Amasra Evliyaları 


Amasra’nın 1460 yılında, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi sırasında camiye çevrilen yapı, IX. yüzyılda Amasra Kalesi içerisinde yapılmış eski bir Bizans Kilisesidir 3 *. Dönemin tüm yapı özelliklerini taşıyan yapının Narthex (İlk Cemaat) bölümü ile Ambon (Apsis) çıkıntısı sonradan mekana katılmıştır. 
1887 yılında mekanı örten ve yıkılma tehlikesi gösteren beşik tonoz çatı kaldırılmış, yerine ahşap tavan ve çatı yapılarak büyük bir onarandan geçirilmiştir. Fatih Camii ’nde her Cuma ve Bayram namazlarında hutbenin kılıç çekilerek okunması geleneği yaşatılmaya devam ediyor. 

XIV. yüzyılın ortalarında Amasra’ya yerleşen İtalyan Cenova tüccarları kaleyi Bizans’ın elinden aldıktan sonra Karadeniz’in birkaç güvenilir limanından biri olan Amasra Limam’m Asya’dan gelen ticaret yolunun sığmaklarından biri haline getirirler 39 . Bu sırada BizanslIların X. yüzyıla doğru kale içinde inşa ettikleri iki kiliseyi de Latin kilisesine çevirirler. XV. 
yüzyıl başında Semerkant’a Timur’un yanma elçi olarak giden İspanyol Don Ruy Gonzâles de Clavijo buradaki bir kilisede ayine katıldığını yazar 40 . İstanbul’un fethinden sonra Türk toprakları içinde tek başına bir Ceneviz kolonisi olarak kalan Amasra, 1461 yılında karadan Fatih Sultan Mehmed idaresindeki ordunun, denizden de Mahnnıd Paşa idaresindeki donanmanın karşısında direnmenin imkansız olduğunu görünce hiç çarpışmadan teslim olur. O yılların kaynaklarında, Fatih Sultan 


38 https://www.kulturportali.gov.tr/ 

39 Fatih Camii. Semavi Eyice. TD İslam Ansiklopedisi. Cilt 12 

40 Anadolu Orta Asya ve Timur. Ruy Gonzâles de Clavijo. Ses Yayınları. 


1993. Sh. 65 
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Mehmed’in burayı ele geçirdikten sonra bir kiliseyi camiye çevirdiği bildirilmektedir. Necdet Sakaoğlu’nun tespitine göre vakfiyesinde üç köyün aşarı ile Amasra’da çocuksuz ölenlerin mal ve servetlerinin camiye kalması sağlanmıştır. 

Bütün Türk dönemi boyunca Fatih Camii Amasra kasabasının tek büyük camisi olarak kalmış, yine kale içindeki çok küçük bir yapı olan Kilise Mescidi ile beraber Müslüman halkın hizmetine sunulmuştur. Ancak şehirde XIX. yüzyılın ikinci yarısında kale dışındaki İskele Camii ile bugün izleri bile kalmayan üç mescit daha yapılmıştır. 

Fatih Camii dikdörtgen planlı, uzunlamasına basit bir yapı olup doğu tarafında dışarı taşkın yarım yuvarlak bir apsisi vardır. Üstü kiremit kaplanmış ahşap bir çatı ile örtülüdür. Dış cepheler moloz taş ve tuğladan örülmüş, aralarda İlkçağ yapılarından alman işlenmiş devşirme parçalar da kullanılmıştır. 
Bu taşların Roma çağma ait bir binadan sökülerek Bizans döneminde bu yapıda tekrar kullanıldığı tahmin edilmektedir. 
Caminin içindeki bütün ahşap aksam 1887’de yenilenmiştir. 

Fatih Camii’nin kagir bir minaresi yoktu. Bu bölgedeki bazı köy camilerinde ve 1930’lara kadar Kilise Mescidi’nde de varlığı bilinen biçimde bir ahşap minareye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Yakın tarihlerde ise apsis çıkıntısı ile güney duvarı arasındaki köşede kagir bir minare inşa edilmiştir. 

Kale içinde bulunan ve Bizans döneminde ünlü olan Küçük Kilise, 1930 yılında ibadete kapatılmıştır. S. Eyice 1949 yılındaki araştırmaları sırasında, mescidin metruk ve yarı harap bir halde olduğunu belirtmektedir 12. 1960 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılan yapı, 1968 depreminde büyük hasar görerek terk edilmiştir. 1990’h yıllarda harap durumda iken 


19 




1998-2004 yılları arasında büyük bir onarım geçirmiştir. Bu tarihten sonra yapı, Kültür ve Sanat Evi olarak hizmet vermeye başlamıştır 41 . Döşeme mozaiklerini ve temellerini ise defineciler sökmüşlerdir. Burası bir narteks ile köşe oda ve çıkıntılara (apsid) yer verilerek orta mekana “Haç” planı sağlanmış bir şapeldir. 

Büyükada’nm, Amasra’dan 150-200 metre kadar açıkta ve her türlü havada kolayca gidilip gelinemeyecek bir durumda olması dikkate alınınca Büyükada Kilisesinin yanındaki diğer binalarla bir külliye niteliğinde ve manastır işlevinde olduğu muhakkaktır. Adanın güney-batı eteğinden başlayıp tepeye doğru devam eden kaya basamakları da buraya ulaşmaktaydı. 20. yüzyılın başlarında kısmen varlığın koruyabilen manastırın, bu tarihten sonra özellikle 1930-1940 yılları arasında defineciler tarafından tahrip edildiği, gazetelerde ve devlet arşivlerinde geçmektedir 42 . 


Kemere Köprüsü Amasra’da Sormagir ve Boztepe mahallelerini birbirine bağlayan Roma döneminde şehre inşa edilmiş olan bir köprüdür. Köprü ayağındaki çok silik bir kabartma kompozisyonunda mızrakla savaşan yedi asker, Roma Ponıus Savaşlarını anlatır 43 . Köprü günümüzde kullanılıyor olması nedeniyle restorasyon görmüştür. 

Uzun yıllar Roma ve Bizans yönetiminde kalan Amasra'nın, Ereğli ile birlikte Hıristiyanlığın gizlice örgütlendiği ve 


41 Ercan Verim. Amasra’da Bizans Dönemi Üç Eser: Tavşan Adası Manastırı, Amasra Kilisesi Ve Küçük Kilise. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya 
Üniversitesi. 2015 

42 Verim, agt 

43 Arslan, agt 
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M.Ö. 1. yüzyıl sonları ile 2. yüzyılda bütün imparatorlukta etkisi hızla yayılan Hıristiyanlığın hayli taraftar bulduğu ilk yerlerden olduğu söylenmekte, 9. yüzyılda etkin bir başpiskoposluk merkezi olduğu bilinmektedir. Küçüktepe Martyriumu, azizlerin etkinlikte bulundukları ve din uğruna şehit oldukları olayın anısına yapılmış mezar yapısı olarak kutsal kabul edilmektedir. 

Roma dönemine ait olduğu sanılan çarşının en önemli bölümü olan Yeraltı Çarşısı Tomaşkuyusu mevkiindedir. Bedestendeki yapı tekniklerinin aynen uygulandığı 17 m’lik bir ana galeri ile buraya açılan yaklaşık 50 odadan oluşmaktadır. Güneye ve batıya doğru gidildikçe antik şehir alanlarında yer yer geniş kanalizasyonlara ve kanalizasyon bacalarına rastlanır. 
Amasra’daki yeraltı galerileri Zindan Mahallesinde Kaleiçi’nden başlamakta ve liman yönünde yerleşim yerlerinin altında devam etmektedir. Kale içindeki ana girişten itibaren yaklaşık 80 m. 
uzunluğundaki bölümüne girilebilmektedir. Bazı tarihçiler tarafından Roma Dönemine ait bu galerilerin Kapadokya’daki sığınaklardan esinlenerek yapıldığı söylenmektedir. 

Kale içinde yer alan Cenova Şatosu, Cenova ailesi tarafından bir iç kale olan yapıda saray haline getirilen yerdir. Yapının en ilginç özelliği olan girişteki kapıda Amasra’ya egemen olmuş ailelerin armaları korunup günümüze kadar gelmiştir. 
Amasra merkezdeki büyük liman tarafından çıkıldığında Şatoya ulaşılmaktadır. 

İçkale Mescidi kale içinde, eski bir şapeldir. 15. yüzyılda mescide dönüştürülmüş, 1930 yılında ibadete kapatılmıştır 44 . 9. 
yüzyılda çok itinalı bir tuğla-taş örgü sistemi ile yapılan şapel, 


44 https://bartin.ktb.gov.tr/ 
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11x7 m. boyutlarmdadır. Ambon 45 tonozunda "İsa Peygamber’in Göğe Yükselişi" sahnesini hatırlatan izler, ambon, narteks ve duvarlarının ise, renkli ve dinsel konulu duvar resimleri (fresk) ile süslü olduğu görülmektedir. Ancak duvarlar ince bir sıva ile kapatıldığından, bu freskolar zamanla düşen sıva tabakaları altın¬ dan yer yer ortaya çıkmakta ve tahribata uğradığı anlaşılmaktadır. 


Amasra’da ilk müze 1955 yılında belediye binasının küçük bir odasında faaliyete geçirilmiştir. 1969 yılında eski ilkokul binasına taşınmıştır. Zamanla yeni bir müze ihtiyacının doğmasıyla, 1884’te Bolu kaymakamı İsmail Kemal Bey tarafından başlanan, fakat yarım kalan Bahriye Mektebi 1975 yılında bakanlık tarafından satın alınarak tamamlanmış ve 1982 tarihinde Amasra Müzesi faaliyete geçirilmiştir. İki Arkeolojik, iki Etnografik olmak üzere dört teşhir salonu bulunmaktadır. 

Kaymakam Evi, 1884 yılında Bolu mutasarrıfı İsmail Kemal Bey tarafından Kaleiçinde ilkokul (İptidai mektebi) olarak yaptırılmıştır. Daha sonra Kaymakam Evi olarak tadil edilmiştir. 

Amasra’daki Osmanlı Hamamı 17. yüzyılda yapılmıştır. 
Hamamın soğukluk bölümü yıkılmıştır. Ilıklığı, üç kumalı yıkanma odası, giriş halveti, dinlenme mekanı ve holü, sıcak ve soğuk su hazne bölümleri sağlamdır. Ilıklık bir orta kubbe ve iki yarım kubbe ile örtülüdür. Yapının bir kısım öğeleri Anadolu Beylikleri Dönemi mimarisini hatırlatmaktadır. Evliya Çelebi hamamdan "Bir Hamam-ı Dilküşa” (gönül açıcı, ferah hamam) 


45 Eski kiliselerde koronun yan tarafında incilin okunduğu ve vaazların 
verildiği yüksekçe bölüm 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diye söz etmiştir 46 . Bugün bir çay bahçesinin içinde muhafaza edilmektedir. 

Karadağ’dan Amasra’ya gelen madenci Edhem Ağa (d. 
1843-Ö. 1921), 1864’te Tarlaağzı köyünde kömür ocağı açar 47 . 
Epeyce bir servet edindikten sonra, ailesi için tasarladığı evi yaptırmak üzere kayınbiraderi İbrahim Ağa’yı (ö. 1909) bina emini olarak görevlendirmiş ve nakledildiğine göre, kendisine bir fes dolusu altın Osmanlı lirası vermiştir. İbrahim Ağa, 1886’da İstanbul’a giderek eniştesinin önerilerine göre krokiler çizdirirken, Karadağ prensi Nikola’nm Kotor’daki (Dalmaçya ) yazlık köşkünün tanımını da vermiştir. Boyut ve tasarım belirlenince, Safranbolu’nun Bulak köyünden Rum ve Türk ustalar getirtilmiş; bir yandan da Filyos kıyısındaki su hızarlarında çam keresteler biçtirilmeye, taş ve kireç teminine başlanmış; Saftanbolu’nun Bulak köyünden gelen ustalar, Edhem Ağanın Küçük liman kıyısında satın aldığı arsaya 1887’de temel atarak iki yılda üç katlı binayı tamamlamışlardır. Türk Ampiri denen üslupta özgün bir yapı olan evin taş kemerli dış kapısından ön taşlığa buradan da basık kemerli cümle kapısından giriş katma geçilmektedir. Bu katta, “taşlık” denen geniş bir holle mutfak, hamam ve yemek odası vardır. Giriş katının yol cephesine, üstü, orta kat için teras olmak üzere kargirden iki dükkan eklenmiştir. Ahşap merdivenle çıkılan orta kat ve üst katta (L) biçiminde birer sofa ile dörder oda, tuvalet ve abdestlik bölümleri yer almaktadır. Orta kat sofasından limana bakan terasa, üst kat sofasından da mermer balkona çıkılmaktadır. Teras ve balkon kapılarının yanları mermer sütunlarla, balkon ayrıca mermer alınlıkla, kat araları da mermer silmelerle 


46 Evliya Çelebi. Seyahatname. Cilt II/I. Sh. 86 
47 Necdet Sakaoğlu. Edhem Ağa Evi 
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zenginleştirilmiştir. Kat odalarından doğu cephedekiler kışlık tasarlandığından taş yaşmaklı şömineler, banyolu gömme dolaplar, batıya bakan odalarda da camekanlar vardır. 

Dıştan kargir duvarlı yapının iç bölgü duvarları ahşap dolma ve kireç sıvalı, döşeme ve tavanlarla gömme duvarlar çamdır. Tekne tavanları düz olmakla beraber kenar frizleri sade işlemelidir. Alt kat pencereleri düz, orta ve üst kattakiler kemerlidir. Aynı dönemde yapılan benzer üsluptaki kent yapılarında saçaklar ahşapken bina emini İbrahim Ağa, “yapı saçağından yıkılır!” atasözünü dikkate alarak her biri 130 kg ağırlığındaki yekpare ve paraçollu saçak sergi taşlarıyla ana duvarların korumaya alınmasını sağlamış, yine bir söylenceye göre çok güçlü kuvvetli olan ve inşaat işlerinden anlayan İbrahim Ağa bu sergi taşlarını yerlerine bizzat yerleştirmiştir. 

Binanın çatısı, şemsiye biçiminde olup çatının tüm ağırlığı, atma latalarıyla ortadaki 30 cm çapındaki ahşap kolonda bağlanmıştır. Bu taşıyıcı kolon, yapıya bastırılmayarak çatı yükü alınmıştır. 1968 depreminde kısmen hasar gören yapı, teknik rapora dayalı olarak ve özgün yapısı korunmak suretiyle İbrahim Ağa’nm oğlu Çelil Tamer ve Ethem Ağa’nm torunu Agah Simberk tarafından onarılmış, duvarları takviye edilmiştir 48 . 

Tescilli eski eser olan Edhem Ağa evi özgün biçimiyle korunmuş olmakla birlikte su kuyulu ve tulumbalı arka bahçesi ve doğu cephesindeki büyük avlusu 1974’te belediye tarafından kamulaştırılarak Pazar yeri yapıldığından doğal çevresini yitirmiştir. 


48 Çelil Tamer (ölümü 1974) 1955-1960 yıllarında Amasra Belediye 
Başkanlığı yapmıştır. 
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Amasra’da, bugünkü PTT binası ve çocuk parkının bulunduğu yerler o yıllarda mezarlıktı 49 . Edhem Ağa’nm cenazesi, selvi ağaçlarının altındaki bu mezarlığa defnedildi. 
Kendinden beş yıl önce vefat eden eşi de buradaydı. Bütün Amasralılar, Bartın ve Zonguldak’taki yakınları, madenci dostları, Amasra tarihine adı yazılan bu adamın cenazesine 
gelirler. Gittikçe gelişmekte olan Amasra’da, bu mezarlık, 1933 
yılında, daha ötelere, Çelebi Tarlası denilen yere taşınır. Mezarlık yeri de, Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yılında çocuk parkına çevrilir ve o günün anısına parkın merkezine bir Atatürk büstü konulur. Edhem Ağa’nm eşi Dilber Hanım’m ve ailenin diğer bireylerinin mezarları da. Çelebi Tarlası’ndaki yeni yerlerine nakledilir. Bir aile mezarlığı görünümündeki bu bölüm eski bir duvarla diğer mezarlardan ayrılmış olup, mermer bir plaka üzerinde “Edhem Ağa Kabristanı ” yazmaktadır. 

Edhem Ağa Evindeki aile yaşantıları kuşaktan kuşağa yüzyılı aşkın bir süredir devam etmiş olup 1889-1921 döneminde Edhem Ağa ile eşi Dilber Güliye Hanım ve çocukları; 1921 -1942 arasında Edhem Ağanın oğlu Hakkı Bey (Özkömür) ile eşi Seniye hanım ve kızları; 1942’den sonra da Edhem Ağa’nm kızı Nebile Hanım (Simberk) ile eşi Süleyman Bey ailesi ve ahfadı ikamet ederler. 

Eyalet başkenti (Metropolis) Amastris’in geniş bir alan içinde büyümesi, kalabalık ve planlı bir kent görünümü alması için imparator Traianus (98-117) zamanında imar çalışmalarına hız verildiği sanılıyor. Resmi alan (Form), Eyalet Meclisi Sarayı (Basillique), Şeref yolu (Arter), Tiyatro, Akropol, Tapmaklar, muntazam cadde ve lağım şebekeleri. Güneydeki Akropolden 


49 Doğıı Karaoğuz. Bir Zamanlar Zonguldak. Çaycuma Belediyesi. 2017 
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başlayarak yarımadaya doğru, kent dokusunun başlıca nirengileri bunlardı ve aşağı yukarı hepsi de M.S. 1. yüzyılın ikinci yarısı ile 
2. yüzyılın başlarında yapılmıştı. 

Bugün “Bedesten” denen ve o zamandan kalma eserlerin en iyi korunmuşu sayılan Basilika’nm dışında, yaklaşık 5000 kişilik tiyatronun bir girişi, Akropol surlarının küçük bir parçası, Arter’in bazı sütunları, alt yapıyı oluşturan su ve kanalizasyon şebekelerinin büyük bölümü halen görülebilmektedir. Geniş Plastra (koşu ve oyun alanı) ile şehir agorasının kalıntıları ise diğer birçok eser gibi, kaim alüvyon birikimleri altında kaybolmuştur. Burada uzun süre görev yapan Dördüncü Galia Lejyonu’nun yukarıdaki eserlerin ortaya çıkmasında emekleri olduğu gibi, bugün ancak, Kemere denen geçit köprüsü ve bunun bağlı bulunduğu Köprü Kulesi (Karanlık yer Kapısı) görülebilen eski kale¬ nin de yine lejyon birliklerince yapıldığı tahmin edilmektedir. 
Amastris’in genel görünümü ve bakımlılığı konusunda kısa fakat çok değerli bir bilgiyi; M. S. 111-113 yıllarında Bitinya Pontus Yöneticisi olan C. Plinius Caesilıus Secundus’un, imparator Traianus’a gönderdiği bir mektuptan öğreniyoruz. Daha önceki prokonsüllerin kötü ve soyguncu yönetimlerine son vermek için Bitinya Pontus’u doğrudan bir “İmparatorluk Bölgesi” yapan Traianus, zamanının en aydın ve merhametli devlet adamlarından Plinius’u, Augusti olarak Bitinya-Pontus Valiliğine göndermişti 50 . 


50 Romalı soylu bir aileye mensup olan Genç Plinius (Gaius Plinius 
Caccilius Secundus-MS 62-113), tanınmış bir yazar ve filozof olan dayısı Yaşlı Plinius (Gaius Plinius Secundus Maioı-MS 22-78)’un yanında yetişmiş ve önemli politik bir çevre edinmiştir. 89-100 yılları arasında hukuk, maliye ve bayındırlık içerikli çeşitli devlet görevlerini başarıyla yerine getirmiş ve 100 yılında konsül olmuştur. 111 yılında İmparator Traianus (98-117) tarafından Küçük Asia'da Bithynia Eyaleti'ne, buradaki mali usulsüzlükler ve 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Eyalet yönetimi deneyimi bulunmayan Plinius, biraz da karakterinin gereği, karşılaştığı her sorunu, mektuplarla imparatora yazıyor ve aldığı direktiflere göre hareket ediyordu. 

Bedesten, M.S. 1. yüzyıl sonları ve 2. yüzyıl başlarında muhtemelen Roma Eyalet Meclis Sarayı ( Bouleuterion ) olarak yapılmıştır. Bazilika planlı olup, 5 adet Şahını (Nef) ve 18x45 metrelik boyutlarıyla büyük bir yapıdır. Spor salonu veya Roma hamamı olabileceği, sonradan ticari amaçlarla kullanıldığından Bedesten adını buradan aldığı da kesin olarak netleşmiş değildir. 

Günümüzde harabe olup, tuğladan örülen duvarlarının bir kısmı ayaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla Bedesten eski haline geri dönmüştür. 

İlçede bulunan Tekke Tepe Türbesi Amasra Belediye Başkanlığınca halkın ziyaretine açılmıştır 51 . Eski bir ada olan bu tepecik, eski Amasra mezarlığının ortasında dua ve dilek noktasıydı. Başka kentlerdeki ‘Hıdırlık’lar gibi Amasra’nın kutsal mekanı olarak burada bir Nakşibendi dergahı, çevresinde de şeyhlerin ve dervişlerin mezarlığı vardı. Tekke vakfının mütevellileri ve şeyhleri, babadan oğula Alemdaroğulları ailesindendi. 
Amasra’da ikamet eden Alemdarzade ailesi 300 yıl varlıklı bir hayat sürmüş, nihayetinde fakirlik çekmişlerdir 52 . Soyunda birçok alim ve şeyh bulunan Yahya Efendi Nakşibendi şeyhidir. Son dönem şeyhlerinden Yahya Efendinin (19. yüzyılın 2. yarısı) oğlu Hafız Mustafa, gemilerde geçen serüvenli bir gençlikten 


yargı düzensizlikleri ile ilgili şikâyetler nedeniyle proconsul (eyalet valisi) olarak atanmıştır. 

51 https://www.amasra.bel.tr/ 

52 Kemalname-i Düğümlü Baba Cild-i Evvel. Nazım Taştan. Yüksek 
Lisans Tezi. Sakarya Üni. 2017 
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sonra İstanbul/Sultan Ahmet’deki Nakşibendi te kk esine yerleşmiş, elli yd yarı meczup yarı ermiş kimliğiyle İstanbulluların ‘Düğümlü Baba’sı olmuş, sevdalıları kavuşturmak için sarığına, kuşağına, giysisine, bileklerine düğümler atmıştı. Kabri, Sultanahmet Camii karşısındaki dergâhtadır (v. 1866). Yaşam öyküsünü ve ermişliğini anlatan yazı Kemalname-i Düğümlü Baba Kitabı Süleymaniye Kütüphanesindedir. 

2015 yılında Belediye Başkanlığınca parka dönüştürülen 
alanda, yıllar önce yıkılan tekke ile hazireden geriye kalan kitabesiz tek mezarla kara selviler korumaya alınmıştır. 

Dedemeşesi ismiyle anılan ağaç Bartın İli’nin Amasra İlçesi' ne bağlı Çakrazova köyünün doğusundaki yamaçlardan birinde bulunmaktadır. Buraya yöre halkı tarafından dinsel ağırlıklı bir takım kutsallıklar yakıştırılmaktadır. Ağacın gövdesine bilinmeyen ve çok eski bir tarihte yıldırım düşmüş ve gövdesi oyulmuştur. Buna rağmen kabuktan yeni sürgün veren dallarla gelişerek varlığını bu güne kadar korumuştur. Köyde, "Dede meşesi", "Karaeakaya" ve Zurnacı Köyü Türbesi" gibi, hakkında çeşitli yorumlarla hikayeler anlatılan ve doğa üstü kudret ve mucizelerine inanılan üç yapı bulunmaktadır 53 . 


53 Ayhan Ataman. Çakraz'da Sosyal Hayat 

28 




Kurucaşile Evliyaları 


Cumhuriyetin ilânı ile beraber 1957 yılma kadar Bartın kazasına bağlı bir nahiye olarak kalan Kurucaşile, bu tarihte çıkarılan bir kanunla Zonguldak iline bağlanır. 1991 yılında Bartın'ın il yapılmasıyla beraber Ulus ve Amasra ile Bartın'ın üç ilçesinden biri olur. 

Hisarkale Mahzeni Kurucaşile’de, tarihi Kromna kentinin merkezi olan Tekkeönü köyünün Hisarkale mevkiindedir 54 . Tekkeönü Kalesi’ne ait kalıntılarla bütünleşen ve kale içinden denize kadar uzanan bir dehliz ile 7 adet kaya kuyusundan oluşmaktadır. Dönemi bilinmemekle birlikte kuyuların, Kromna halkınca savaşta erzaklarını saklamak için kullanıldığı, dehlizin gerektiğinde kaleden denize kaçış dehlizi olduğu ve denize açılan kapısının liman yapımı sırasmda doldurulduğu söylenmektedir. 

Kurucaşile bölgesi 1910 yılma kadar Amasra’ya bağlı bir divan merkezidir. Bu yıllarda Kurucaşile nahiye olarak teşkilatlanınca Tekkeönü divanı, Çambu divanı,Taşlıca divanı ve 
Kuma divanı köyleri Kurucaşile’ye bağlanır. Bu durum 1948 
yılma kadar, yani Arıt’m bucak merkezi haline getirilmesine kadar sürer. Arıt nahiye merkezi olunca Kuma divanına bağlı altı köy Kurucaşile’den ayrılarak Arıt bucağına bağlanır. Kuma 


54 https://bartin.ktb.gov.tr/ 
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divanı, Arıt Beldesinin 6 köyünün merkezi olup; bugün buraya Samanpazarı denilmektedir 55 . Kumadivanı Türbesi yağmur duası, çocuk sahibi olmak, hastalıkların iyileşmesi, Hıdrellez ve diğer özel günlerde, büyüden kurtulmak, çeşitli dileklerde bulunmak ve kurban kesmek üzere ziyaret edilir 56 . 


55 Nihat Yasa. Temettııat Defterlerine Göre Kurucaşile Divanı 

56 Gümüş, agk 
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Ulus Evliyaları 

Osmanlılar zamanında ilçe küçük bir yerleşim merkezi olarak kalmış, herhangi bir ticari, siyasi ve askeri olaya sahne olmamıştır 57 . İlçenin isminin “üleşmek” mastarından türeme ve ilk biçimi “ülüş” olup Moğolca’ya “Ulus” şeklinde geçerek içinde yaşayan insanlarla birlikte ülkenin bir şehzadeye verilen bölümü anlamına geldiğini ifade etmektedir. Ulus, Safranbolu İlçesine bağlı nahiye durumunda iken 8 Ağustos 1944 yılında İlçe olması nedeni ile Zonguldak İline bağlanmıştır. 28 Ağustos 
1991 gün ve 3760 sayılı Kanunla Bartın İlçesinin İl olması 
üzerine Ulus, Bartın İline bağlanmıştır. 

Tarihi eser olarak Kocagöz Hamamı 1890 yılında şehir eşrafından keresteci Saraçoğlu İbrahim Efendi tarafından inşa edilir. Yakın tarihte restore edilmiştir. 

Şimşirli Baba Camii Ulus ilçesinin Kalecik köyündedir. 
Tarihi bilinmemekle beraber, Şimşirli Baba tarafından bir gecede yapıldığı rivayet edilen caminin yanında kendi mezarı ile kabri hastalıkların iyileşmesi ve çeşitli dileklerde bulunmak üzere ziyaret edilen Akşemseddin'in babası Hamza Efendi'nin mezarı ve soğuk sularıyla Akşemseddin Çeşmesi bulunmaktadır 58 . 
Kalecik yakınlarında uzun yıllar eşiyle birlikte yaşayan Kara Yusuf İzzettin Hazretleri'nin vakit namazlarını uzun süre yörede yoğun olan şimşir ve çınar ağaçlarının gölgesinde, daha sonra da geniş gövdeli çınar ağacını oyarak yaptığı 4m2'lik 


57 https://ulus.bel.tr/sayfa/tarihce/ 

58 Evliyalar Şehri Amasya’da Akşemseddin’in babası Hamza 
Efendi’nin kabrinin Amasya’da olduğu kaydedilir. 
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mekanda kıldığından Şimşirli Baba adıyla anıldığı söylenir. 

Günümüzde, 500 kişinin ibadet yapabildiği cami ve imaret; hem ibadet ve hem de genç annelerin doğum sonrası az olan sütlerinin artması amacıyla günü birlik ziyaretçi çektiği gibi, her yıl Recep, Şaban ve Ramazan aylarında onbinlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir 59 . Özellikle, Recep ayının 1.haftasında (Regaip Kandili'ni müteakip) ilk Cuma günü akşamı, Cuma namazından sonra kesilen kurbanların yoğurt ve çorbalarla ziyaretçilere ikram edildiği ve ev sahipliğini çevre köylülerin yaptığı büyük kutlamalara da sahne olmaktadır. 

Şimşirli Baba'nm oldukça fazla ziyaretçi çekmesine neden olan öykü ise hayli ilginçtir. Yöre halkı menkıbeyi şöyle anlatır. "Şimşirli Baba Tayyü Mekan'a vakıftı, bütün namazlarını Beytullah'ta (Kabe) kılardı. Geçimini ise, sahibi olduğu tek inekten elde ettiği süt ürünlerinin takasıyla sağlardı. Ancak, onlarca inekten alınmışçasına bol olan sütün kaynağı aslında yörede yaşayan geyiklerdi. Her sabah toplu halde buraya gelen geyikler, hiçbir zorluk çıkarmadan Şimşirli Baba ve eşi tarafından sağıldıktan sonra ormana dönerlerdi. Ayrıca Şimşirli Baba'nm bir gecede yaptığı bu caminin malzemesini de aynı gece geyikler taşımışlardı." 

Kültür envanterine Çimşirli Camii ve Tebrizli Şemsettin Efendi türbesi isimleriyle kaydedilmiş olan yapılardan cami, dikdörtgen planlı ve ahşap tavanlıdır 60 . Türbe Caminin güneyinde yer alan mezarlıkta bulunmaktadır. 

Haşan Dede Camisi ahşaptan yapılmıştır 61 . Duvarları 


59 Envanter, 2011 
“Envanter 

61 h ttps: //ww w. kul turportali. gov. tr/ 
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birbirleri üzerine konulmuş geniş hatıl tahtalarla ve köşe başları birbirine geçme şeklinde kesilerek çatılmış, büyük bir camidir. Caminin minaresi, ortadaki kubbe, çatısının üstü metal (çinko) levhayla kaplanarak örtülmüştür. Haşan Şeyh Dede Camii Vakfı’ndan derlenen bilgilere göre Haşan Dede Camii, Candaroğu 1ları Beyliği’nin son dönemlerine isabet eden ve aynı zamanda Bartın’ın Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katıldığı tarih olan 1460’lı yıllarda inşa edilmiş olmalıdır 62 . Bölge halkının anlattıklarına göre, bu caminin binasını Demirci Haşan Baba yapmış derler. Bu şahış Zeyni tarikatı dervişlerinden olup, Ulus Kazası’na ilk geldiğinde cami yapılacak yerin yakınında bir yere yerleşmiştir. Bir süre sonra dağdan kerestelik ağaç kesmeye başlamış, daha sonra kazanın halkına, “ben burada bir cami yapmak istiyorum, bana yardım edin, dağdan kestiğim kerestelik ağaçların çekilerek taşınması için öküz verin” demiş. O çevrede yaşayan Türkler bunun söylediklerine ehemmiyet vermemişler. Ancak her gün görmüşler ki, caminin yapılacağı yere birer ikişer tomruk şeklinde ağaçlar gelirmiş. Yardım etmeyen ve onun söylediklerine ehemmiyet vermeyenler, bu dervişin kendi öküzlerini çalarak dağa kaçırdığını ve dağdan kerestelik ağaçları öküzlerine koşarak buraya getirdiğini düşünüyorlarmış. Böyle düşünenlerden bir grup birlik olup, dervişin gidip geldiği dağ yolunda pusuya yatarak gizlenmişler. Eğer öküzlerini koşmuş ise onu öldürmeyi planlamışlar. Bir de görmüşler ki, derviş bir çift geyiği öküz gibi boyunduruğa koşup tomruk çekiyormuş. Bunlar gördükleri karşısında pişmanlık duyup o andan itibaren yardım etme kararı almışlar. Halktan birçok kişi, caminin yapımı için 


62 Baba, agt 
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imece davetine katılmışlar. 


Demirci Haşan Dede çalışanlara yemek verilmesi gerektiğini düşünerek, oğluna der ki; “Değirmene git, çıkan unu eve taşı, ancak tekneye (zahire konulan yere) bakma” der ve sonra kendisi işine gider. Oğlu çıkan unu taşımaktan yorgun ve bitkin düşmüş, Evin hanımı eve gelen bu kadar çok miktardaki unun sebebini oğluna sorduğunda, oğlu ise babasının emri üzerine imece cemiyetine ekmek olacağını söylemiş, Bunun üzerine evin hanımı der ki; “Bir dağarcık buğdaydan bu kadar un olmaz” deyince, çocuk değirmene tekrar gidip babasının tekneye (zahire konulan yere) örttüğü siyah örtüyü kaldırıp baktığında, bir büyük yılanın ağzından buğday akmakta olduğunu görmüş, Yılan ağzından akıtmakta olduğu buğday tanelerini kesince, oğlu da değirmeni durdurmuş. Oğlu akşam babasına bu olayı anlatınca, o da “Niçin baktın daha çok un alırdık” diyerek cevap vermiş. Cami inşaatı tamamlanıncaya kadar o un yeterli gelmiş, derler. Haşan Dede Türbesi, kendi inşa ettirdiği caminin 
400 m ilerisinde türbe yanı olarak bilinen yerde ve bazı mezarlar 
arasındadır 63 . Burası 1. Derece sit alanı olarak tescil edilmiştir 64 . 

Uluslu İbrahim Hamdi Efendinin Atlas adlı eserinde bahsettiği, Bartm-Kastamonu il sınırında Ulus ilçesinin Şirinler köyü ile Pınarbaşı ilçesinin Dizdarlı köyü yakınlarında bulunan Altaşman Türbesi adıyla bilinen kabristanlıkta medfun bulunan ve Peygamber soyundan gelen ve halk arasında Asar Kale'yi düşmandan aldıktan sonra burada şehit düştüğüne inanılan Seyyid Ali Danişment’in kabrinin bulunduğu alanda her yıl Hıdırellez kutlamaları yapılır. 


63 Zafer Çelebi. Haşan Dede Camisi 

64 Envanter, 2011 
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İlçe merkezine 20 km mesafede bulunan ve eski ismi Başdırhana olan Köklü köyü Dutlu mahallesinde, geçmişte yağmur duası edilen, kurbanlar kesilip, fakirlere yemek dağıtılan, yerli halkın Ese Dede adını verdiği etrafına ahşap bir baraka inşa edilmiş bir mezar yeri bulunmaktadır 65 . 

Ulus ilçesine bağlı Akçakese köyündeki 280 hektarlık 7 
kilometre uzunluğundaki Uluyayla, ortasında yer alan göleti, içinden yer altı nehirlerinin geçtiği mağarası ve çeşitli sporlara elverişli yamaçlarıyla turistik bölgedir 66 . İbrahim Hamdi Efendinin 1729'da Hacet Emini Mağarası ha kk ında yazdığı eserinde şunlar kaydedilir. “Bir anlaşılmaz olan da o (Uluyayla) yaylada bulunan Hacet Emini (Şifa Bulunan Yer) dedikleri mağaradır. Yayladan Ulus Kazası yönüne gidilirken, dağın üst yamacına yakın yol güzergahının kıble (güneydoğu) tarafında, üstünde bir türbe (Haceti Türbesi) varmış. Ancak çok zor ve güç olduğu için çıkılmaz (Günümüzde kaçak kazı yapanlar yukarıda kalan türbeyi talan etmişler.) Bu mağaranın içine girilince bir tarafında soyunup giyinebilecek kadar yanları kapalı şekilde taşlardan örülerek bağımsız bir oda yapılmış. Ortasında bir ağaç tekne durur. Aslında bir damla su yokken, içeriye giren Besmele veya Kuran-ı Kerim'den bir dua okumasıyla ya da hu çekmeyle birlikte tavanın ortasında damla damla su kabarcıkları ışıldayarak yarım masura (Osmanlı sıvı ölçüsü, bir masura 4,5 lt./dak. günde 6,48 metreküp) kadar lezzetli, hazmı kolay Kevser Suyu gibi (Cennet Havuzu suyu) akmaya başlar. Herkes getirdiği kab-kaçaklarmı o tekneye biriken sudan doldurur. Zikir dualarına ara verip kestiklerinde cemaat üyeleri birer köşeye çekilip kaynağından gelen su 


65 Gümüş, agk 

66 Zafer Çelebi. Uluslu İbrahim Hamdi Efendi ve Bilinmeyen 
Yönleriyle Tarihsel Coğrafyamız 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ile abdest alır, temizlenir veya şifa için içerler. İbrik ve diğer kablarma doldurdukları suları giderken köylerine götürürler. Mübarek saydıkları için bu sudan herkes içer. Vücudunda uyuz, gicük, sızı vesair hastalıklar olanlar Allah'ın izniyle şifa bulur. Mağaraya girmiş olanlar hiç ses çıkartmadan durursalar hiçbir damla su görünmez. Zikir ederek dua okumaya başlayınca su tekrar akmaya başlar. Ara verip susunca su da kesilir. Bunun sırrı nedir, belli değildir. Hıdrellez günlerinde çevreden birçok hastalıklı kişi gelip buradan sıhhat bulup geri dönerler.” 

Haceti türbesi hastalıkların iyileşmesi, Hıdrellez ve diğer özel günlerde, büyüden kurtulma, nasip ve kısmet açtırma, çeşitli dileklerde bulunmak ve kurban kesmek gibi maksatlarla ziyaret edilir 67 . 


Uluköy Tekke Türbesi yağmur duası, çocuk sahibi olmak, hastalıkların iyileşmesi, Hıdrellez ve özel günlerde, çeşitli dileklerde bulunmak ve kurban kesmek maksadıyla ziyaret edilir 68 . Burada hasta olan çocukların iyileşmesi için toprak yerine türbedeki ağaç kucaklanarak şifa aranır. 

İlçe merkezine 21 km mesafede bulunan Çubukbeli, 20 
km mesafede bulunan Köklü, yedi km mesafede bulunan Çerde, 
11 km mesafede bulunan Kadıköy, 22 km mesafede bulunan 


67 Gümüş, agk 

68 Gümüş, agk 
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Yukandere’ de birer ve 14 km mesafede bulunan UlukcıycC da iki (Asar türbeleri, Drahna yolu kenarında) türbe bulunmaktadır 69 . 


69 Küre Dağları Milli Parkı Köy Tasarım Rehberleri (Bartın Bölümü). 
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Yayım. 
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